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Woordje van de voorzitter

Het verlof is weeral voorbij gevlogen en de herfst staat voor de deur.
Dit is ook een zeer mooie tijd om te gaan wandelen, de natuur geeft
dan

zeer mooie kleuren aan de bladeren van de bomen en het

ritselen van de bladeren

kan u ook een aangenaam gevoel geven.

‘ Over de voorbije maanden mogen we zeker niet klagen. Het weer was
wel niet altijd even
goed maar onze inrichtingen hebben ons toch veel volk gebracht.

De Kabouterbergwandeling heeft het grootste aantal deelnemers ooit gehad.

Het wandelweekend in Beek was zeer geslaagd, prachtige wandelingen en een zeer goed hotel.
Meer moet dat niet zijn.

Nu staan de Witte Bergen en de Duivelskuilwandeling nog op het programma en dan komen we
stilaan aan het einde van het jaar en kunnen we aan feesten beginnen denken: het helpersfeest,
het kerstfeest en het ledenfeest.

En dan zijn we weeral een jaar ouder .

Ik hoop u te mogen begroeten op onze inrichtingen.

Julius Smets
De voorzitter

Statistieken 2012 - 2017

Watermolen Marathon Pompoen Kabouterberg Witte Bergen  Duivelskuil TOtaa |
wandeling wandeling wandeling wandeling wandeling wandeling
2012 582 917 794 1392 475 596 4756
2013 749 1042 1920 1002 503 1257 6473
2014 764 1047 1866 1285 525 1013 6500
2015 473 768 1845 1330 451 1082 5949
2016 444 1346 1616 1432 530 1120 6488
2017 575 1198 1690 2035 702 6200
2500 -~

B Watermolen wandeling 582

2000 B Marathon wandeling 917
1500 B Pompoen wandeling 794
1000 m Kabouterberg wandeling 1392
500 m Witte Bergen wandeling 475
0 m Duivelskuil wandeling 596

2013 2014 2015 2016 2017







Busreis zondag 26 november 2017 naar Hoeilaart
Zoniénwandeltocht IlJsetrippers vzw - 4025
Vertrek 8.00 uur aan MPI de 3 Master

De Zoniénwandeltocht is een unieke wandeling
doorheen het grootste woud van Vlaanderen.
Het machtige Zoniénwoud in herfsttinten en het
aangrenzend groen is een verplaatsing naar
Hoeilaart meer dan waard. De tocht wordt door
veel deelnemers dan ook geprezen en in hun
jaarlijkse top-10 opgenomen.
Het Zoniénwoud met 't Welriekende en de
Koninklijke Schenking blijven de natuurtrekkers.
Jezus-Eik is het centraal punt van de wandeling
en alle afstanden behalve de 6km komen hier
dan ook. Het Zoniénwoud is sedert dit jaar ook
erkend als Unesco Cultureel Erfgoed.
Eventjes in detail de wandelmogelijkheden
overlopen. De 4 en 6 km blijven noodgedwongen
in Hoeilaart, maar kun wel proeven van enkele
natuurgebieden en uiterst mooie zichten
De 12 km krijgt een uitbreiding door het
Zoniénwoud om in Jezuk-Eik van een verdiende
rust op het rand van het Zoniénwoud te genieten.
Jezus-Eik dankt zijn ontstaan aan een mirakuleus
0.-L.-Vrouwbeeldje, ooit opgehangen aan een
oude eik in het Zoniénwoud. Vrome verhalen
maakten melding van mirakels, zodat op de
plaats van de eik een kleine kapel werd
opgericht. Het aantal bedevaarders nam snel toe
en in 1650 werd de huidige barokke kerk
gebouwd. Jezus-Eik groeide uit tot een kleine
bedevaartplaats. Nu is Jezus-Eik nog altijd een
gezellig uitstapje waard waarbij de talrijke
restaurants zeker ook een rol hebben.
De 18 km maakt een bijkomende lus doorheen het Zoniénwoud om opnieuw Jezus-Eik te bereiken.
De stappers kunnen genieten van de beuken, maar ook van het Arboretum en het bosgebied van de
Koninklijke Schenking.
De 24 km trekt eerst naar de Kapel van 't Welriekende. Onze-Lieve-Vrouw van Welriekende werd
aanroepen om bijstand af te smeken tegen koortsaanvallen, doch geleidelijk evolueerde het
heiligdom tot een bedevaartsoord waar de jonge meisjes uit de omgeving kwamen bidden om snel
een goede echtgenoot te vinden... Vandaar dat het hek vaak getooid was, en nu nog soms, met
kousenbanden die ze als offergaven achterlieten. Waar de naam Welriekende vandaan komt is een
raadsel. Sommigen vermoeden dat de naam verwijst naar de heerlijke geuren die het bos verspreidt
dankzij de goedheid van Onze-Lieve-Vrouw van Welriekende.
De 30 km krijgt rond 't Welriekende een supplementaire lus en kan maximaal genieten van talrijke
bospaden. De volledige lus is immers in het Zoniénwoud.
Net als de 18 en 24 km betreden ze ook de Koninklijke Schenking. Dit is een bosgebied aanleunend
bij het Zoniénwoud. Toen Leopold II in 1900 een groot stuk van zijn bezittingen aan de Belgische
staat schonk, was dit een onderdeel van deze gift. De voorwaarde was echter dat dit nooit verkocht
zou worden en vanaf dan wordt dit gebied beheerd door de Koninklijke Schenking (zo is de naam ook
duidelijjk). De aanleg van het Geografisch Arboretum werd begonnen in 1902. De oppervlakte is
ongeveer 100 hectaren en het telt 460 verschillende soorten bomen (waarvan 305 gebladerde en 155
naaldbomen).
Wist je trouwens dat Hoeilaart de Nero-gemeente is. Marc Sleen heeft het oud stationnetje van
Hoeilaart gebruikt als thuisbasis voor de woning van Nero. Marc Sleen is bovendien een inwoner van
Hoeilaart. En wie aan Nero denkt, denkt ook aan de wafelslag op het einde van elk verhaal. Proef
dan ook de IJsetrippers-wafels na de wandeling ! Geniet op 26 november van het Zoniénwoud in
herfsttooi.



Clubwandeling Ter Heyde Lichtaart zaterdag 24 juni
2017

Ludo komt mij om 13.20u ophalen om naar Lichtaart te
rijden. Daar stond al een beetje volk bijeen en om 14u
vertrekken we voor de eerste lus van 5 km, samen met 32
mensen. Na een uur en een kwartier stappen, zijn we terug
- aan Ter Heyde en kunnen we iets drinken en wat babbelen.
Na een twintig minuutjes rust, gaan we terug op stap voor
de tweede lus van 5 km, samen met 28 mensen. Na een
.~ uur en twintig minuten zijn we terug aan de tennis en
. SRR kunnen we nog iets drinken en wat bijpraten._Dan is het
tijd om weer naar huis te rijden, na een mooie wandellng in de natuur. Jan en Herman, bedankt voor de
wandeling.
Wandeling en barbecue zaterdag 1 juli 2017
Samen met Ludo rijd ik naar Tielen voor een wandeling met achteraf de barbecue.
Om 14u vertrekken we voor de eerste 5 km, samen met 48 mensen. Er is een tussenstop in de Hoge Rielen,
waar we iets kunnen drinken. Na de tweede lus van 5 km, komen we terug aan de zaal, even iets drinken en dan
is het tijd om te eten. Er is vlees en vis en van alle soorten groenten. Bij een lekkere tas koffie achteraf kunnen
we nog wat buurten. Er kwamen 75 mensen na de wandeling eten. Het was een geslaagde dag!
Busreis Xoffraix Malmedy zondag 23 juli 2017
Om 7u vertrekken we in Kasterlee naar Malmedy.
Na een uur en drie kwartier rijden zijn we er. We schrijven ons in en we vertrekken voor de 13 km met Staf,
Paul, Ludo en ik. We wandelen naar boven en naar beneden en over houten bruggetjes.
Aan de eerste controle kunnen we wat eten en drinken. Daarna gaat het verder door de bossen van Malmedy.
Onderweg zien we een waterval en na nog een paar km wandelen, kwamen we langs een café. Daar heb ik een
Bellevaux (bruin bier) gedronken.
Bij de aankomst aan de zaal was er geen plaats om te zitten. Het zat er bomvol. Dan hebben we nog een toertje
gewandeld van 4 km en nadien was er dan wel plaats om te zitten en iets te drinken en te eten.
Om 16u is het tijd om terug naar huis te rijden na een mooie wandeling in de bossen van Malmedy in de
Ardennen.
Wandelweekend Montferland Beek Nederland
Vrijdag 25 augustus 2017
Vroeg opstaan is de boodschap, want Staf komt mij rond 8u ophalen om samen met Paul, Rikka en Staf naar
Kasterlee te rijden. Om 9u vertrekken we naar Nederland voor een wandelweekend in Beek. Na twee uren rijden
komen we aan en krijgen soep met brood en beleg. Om 13u vertrekken we voor een wandeling van 10km met
52 mensen door het bos tot aan het huifkarcentrum. Daar kunnen we wat rusten en iets drinken. Na een beetje
rust gaan we weer op weg terug naar het hotel. We gaan ons wat opfrissen, want om 19u is het eten:
mosterdsoep, aardappelen met boontjes, viees en kroketten, nagerecht en een tas koffie. Na het eten praten we
nog wat bij en om 22.35u slapen gaan. Slaap wel!!!
Zaterdag 26 augustus 2017
s’ Morgens staat Staf als eerste op om 7u. allebei wassen en aankleden, want om 8u is het ontbijt. Daarna
maken we ons klaar voor de wandeling. Die gebeurt in twee groepen: één groep met Jan en Jos, die gaan 19 km
doen en een tweede groep met Renée en Herman. We stappen door de bossen tot in het stadje Zeddam. Daar
kunnen we iets eten en drinken in het café “Kobus”. Om 14u gaan we terug op pad en na twee uren wandelen,
komen we aan café “'t Peeske” en daar kunnen we er ene pakken. En dan weer terug naar het hotel, opfrissen
en weeral lekker eten. Nadien nog een laatste slaapmutske en dan naar bed om 22.15u. Slaap wel !!!!
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Zondag 27 augustus 2017

Na een nacht goed slapen, staan we op om 7.15u. We maken ons klaar voor het ontbijt van 8u. Daarna moeten
we onze valies maken en die naar beneden brengen. Om 10u vertrekken we voor een wandeling van 8km samen
in één groep. Ik ben vandaag groepsleider met 48 mensen. Na twee uren wandelen, zijn we terug aan het hotel.
We kunnen een pintje pakken en om 14u gaan we aan tafel voor het eten. Daarna laden we de valiezen in de
bus en om 15.50u vertrekken we naar huis na een mooi weekend in Nederland. We hebben veel plezier gehad en
veel gelachen samen in een echte vriendengroep. Bedankt Herman, Jan, Renée en Jos voor de mooie
wandelingen door de bossen van Beek.

Dit was het weer en tot de volgende keer!

De muzikale vliegende reporter,
Jef Moons
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